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Michaélkerk Leersum

In de bloembol is de krokus

Nieuwsbrief Michaélkerk
23 januari 2026

Terwijl ik bezig met het schrijven voor de Nieuwsbrief heb ik uitzicht op onze tuin. Het
heeft gevroren en langzaam maar zeker zie ik het lichter worden. De lucht is helder; het
heeft gevroren en hetis koud buiten (nou ja: -1). Vogels komen naar de voederplek en
een duif denkt, zo te horen, dat het al voorjaaris.

De eerste sneeuwklokjes hebben hun kopjes al laten zien en puntjes van de Krokussen
en Lelietjes der dalen steken stoer boven de koude grond.

Ondanks alle onrust in de wereld en soms dicht om ons heen, zijn dit van die momenten
waarin, als vanzelf, mijn hoofd van Gods grootheid en schoonheid begint te zingen.

Lied 982

In de bloembol is de krokus,

in de pit de appelboom,

in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.

Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang,

in de tijd oneindigheid,

in de twijfel ligt geloven,

in ons leven eeuwigheid,

in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,

nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Vanmorgen zong: ‘In de bloembol is de krokus’ in
mijn hoofd. (NLB Lied 982). Ik houd van dit lied en
eigenlijk zou ik het ook in de kerk veel vaker willen
zingen. Het heeft ons namelijk zoveel te vertellen.
Veel mensen hebben vragen, zorgen of schrik om
alles wat er om ons heen (Psalm 42: 7 ‘Hart onrustig,
volvan zorgen’). Met regelmaat hoor ik mensen
zoekend tasten naar God, naar zijn nabijheid.
Zoekend naar waar we God in kunnen zien. En dat
kan best moeilijk zijn wanneer we via allerlei media
worden meegesleurd in de ellende van over de hele
wereld. (NLB Lied 1005: ‘Zoekend naar Licht, hier in
het duister’)

Ik denk dat we het onszelf daarin soms erg moeilijk
maken.

Want nee; aan de grootsheid van de toestand in de
wereld kunnen we inderdaad als 1 mensje in
Leersum of Maurik, of waar dan ook, niet
veranderen.

En nee, in die machtshebbers van dit moment zie ik
op geen enkele manier de liefde van God terug waar
ze zelf zo op voorstaan.

Maar is dat een reden om te twijfelen of God er is?
Ook datis een ‘nee’.

Want kijk eens naar betrokken en liefdevolle
mensen om je heen, naar alle mensen die het goede
willen doen. Naar alle betrokken vrijwilligers. We
staan niet alleen in onze persoonlijke goede
bedoelingen. (Lied Joh. de Heer 256: ‘Tel uw
zegeningen één voor één’)
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Kijk eens naar jezelf? Hoe ga je zelf met situaties, met mensen om? Want in ons zelf, in
ons gezin, maar ook in een wijdere kring om ons heen, mogen we laten zien waar we
voor staan; dat we geloven in een God van liefde, van betrokkenheid en met oog voor
onze naaste. En dat wij daarin, met vallen en opstaan, het voorbeeld van Jezus willen
volgen.

En als die kringen elkaar dan raken zoals de kringen
van druppels in water, dan laat opnieuw de natuur ons
Gods grootheid zien. De natuur maakt op alle
mogelijke manier God, en Gods belofte zichtbaar.

Zo benoemt Lied 982 uit het NLB wat was, wat is en voor wat komt.
De winter draagt al de belofte van de lente in zich, het duister ziet
uit naar de morgen die zal komen. De twijfel is niet zonder geloof,
ons einde is een nieuw begin.

De slotregels van de coupletten belijden drie keer op een rij: wij
mensen kunnen van alles doen, maar het is God die omziet,
herschept, ziet en herkent. Hij staat borg voor de toekomst, voor
ons leven, voor de oogst. We zijn niet overgeleverd aan de grillen
van de natuur of mensen.

Als we op zoek zijn naar God, moeten we misschien even naar buiten of een rondje
wandelen en kijken en luisteren wat de natuur ons over Hem te vertellen heeft.

Houd moed, heb lief en ga met God.
Hartelijke groet, Pastor Yolanda van der Stelt

BlJ DE DIENSTEN

Zondag 25 januari

Zondagmorgen lezen we Jesaja 49:1-7 en Matteus 4:12-17. In het evangelie horen we
hoe Jezus zich terugtrekt naar Galilea van de volken en gaat wonen aan de weg naar de
zee. Het is een streek die in de Bijbel wordt getekend als een gebied van duisternis en
schaduw. Juist daar begint Jezus zijn weg. In de dienst denken we na over de vraag waar
wij in ons eigen leven zijn aanwezigheid mogen verwachten — en wat het betekent dat
licht juist op donkere plaatsen opgaat.

Ds. Hendrik Mosterd

Zondag 1 februari
In deze dienst gaat ds. De Bruijn uit Culemborg voor in de dienst.

In deze diensten is er oppas en kindernevendienst voor de kinderen. Ook worden de
diensten uitgezonden via www.kerkomroep.nl.



COLLECTEBESTEMMINGEN

Zondag 25 januari

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Mission Possible”

Mission Possible is een christelijke hulpverleningsorganisatie met een focus op
kinderen en jeugd uit probleemgezinnen in landen van de voormalige Sovjet-
Unie. Dit doen we van vanuit christelijke bewogenheid, in navolging van de
opdracht van Jezus. Wij zien het als onze opdracht om om te zien naar de armen
en verdrukten.

De hulpverlening bestaat uit het geven van psychologische, materiéle en
juridische hulp aan probleemgezinnen en het ondersteunen van deze gezinnen in
het opvoeden van hun kinderen, zodat de risicokinderen, als ze de
volwassenheid hebben bereikt, een volwaardig leven kunnen leiden.

“Ik ben gevlucht” zegt Lena. “Mijn man wordt agressief als hij alcohol drinkt. Hij
sloeg mij een blauw oog en een kapotte lip. Mijn geduld is op en ik kan er niet
meer tegen. Hij weet niet waar ik ben en ik heb mijn ouders ook niet verteld waar
ik zit. Ik ben bang dat ze hem mijn adres gaan vertellen als hij langskomt met zijn
mooie praatjes. Hij heeft mijn documenten weggegooid.”

Lena werkt in het opvanghuis, onder professionele begeleiding, aan een nieuwe
toekomst.

In Bulgarije heeft Mission Possible gaarkeukens, een hele goede manier om
toegang te krijgen tot de gezinnen. Moeders koken met producten die wij voor ze
betalen. Onder het koken hebben de vrouwen onderling contact en delen ze het
leven van alledag. Na de maaltijd is er tijd om het Evangelie te delen.

In Pevcite bloeit dit werk, daar zijn we de Here dankbaar voor. Inmiddels wordt
het werk ook uitgebreid naar twee plaatsen in de buurt. Rosino en Karnare. We
bidden dat Mission Possible ook daar tot zegen mag zijn.

Geef voor een toekomst vol van hoop!

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Beeld en Geluid.

Zondag 1 febuari

Voor 2026 heeft de diaconie voor een nieuw jaarproject gekozen: via Kerk in Actie
willen we vluchtelingen uit Soedan steunen. Dit zullen we doen door elke maand voor
hen te collecteren.

In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Naar schatting 25 miljoen
volwassenen en kinderen worden uitgehongerd of zijn vermoord. Meer dan 12
miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 2 miljoen zijn naar het
buitenland gevlucht. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in
Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurland Zuid-Soedan.

Mensen die op de vlucht zijn in eigen land, belanden in overvolle
vluchtelingenkampen waar aan alles tekort is. Via haar interkerkelijk netwerk
zorgt Kerk in Actie dat vluchtelingen voorzien worden van schoon drinkwater,
veilig sanitair, hygiénemiddelen en voorlichting hoe je ziektes kunt voorkomen.
Mensen ontvangen jerrycans, emmers, zeep, waspoeder, tandenborstels,
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tandpasta en maandverband. Waar nog geen waterputten geslagen zijn, wordt
via vrachtauto's drinkwater geleverd. Ook worden latrines gebouwd en plekken
om handen te wassen.

Tot 2011 waren Zuid-Soedan en Soedan één land. Mensen die ooit familie
hadden in het huidige Zuid-Soedan, vluchten daar naartoe. Vooral de zwarte
bevolking wordt uitgemoord in Soedan. ledere dag komen nieuwe vluchtelingen
hongerig en uitgeput in Zuid-Soedan aan. Ze moeten een plek zien te vinden in
een van de vele opvangcentra of zelf ergens neerstrijken. Lokale hulporganisaties
bieden deze getraumatiseerde mensen noodhulp in de vluchtelingenkampen:
gezinnen kunnen voedsel kopen en krijgen toegang tot schoon drinkwater en
sanitaire voorzieningen.

Met hulp van de Lutherse Wereldfederatie kan Kerk in Actie hulp bieden aan ruim
17.000 mensen uit Soedan. Zij ontvangen keukengerei, zeep en wasmiddel,
maandverband en tweedehands kleding. Ouders en kinderen krijgen voorlichting
over de risico’s die kinderen lopen op misbruik en mensenhandel. Op
opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen.
Ook krijgen vluchtelingen wat landbouwmaterialen om in hun eigen onderhoud te
voorzien. Religieuze leiders worden betrokken om vluchtelingen en Zuid-
Soedanezen in vrede te laten samenleven.

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor Bijstand in het Pastoraat.

De diaconie heeft als zendingsdoel de organisatie World Vision gekozen. World Vision
zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun
achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood!

Internationale hulporganisatie World Vision is ter plaatse in Somalié en reageert op de
ernstige gevolgen van de aanhoudende droogte in het land. Door opeenvolgende
mislukte regenseizoenen zijn oogsten mislukt, waterbronnen opgedroogd en is vee
gestorven. Het gevolg: een humanitaire ramp die miljoenen mensen treft.

Wij geloven dat ieder kind kostbaar is en recht heeft op een toekomst zonder honger en
onveiligheid. Daarom komen we in actie.

Samen met partners komen we in actie voor kinderen in de meest kwetsbare situaties.
Onze prioriteiten zijn:
e Voedselen geld voor de meest kwetsbare gezinnen.
e Gezondheidszorg en voeding voor ondervoede kinderen en moeders.
e Schoon water en hygiénekits om ziektes te voorkomen.
¢ Onderwijs en bescherming voor kinderen, zodat zij veilig zijn, kunnen leren en
weer kunnen spelen.

U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision

Het nummer van de diaconie is:

NL 70 RABO 030211 16 97 t.n.v. diaconie Michaélkerk Leersum.
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op’#
NL 62 RABO 03737241 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.

N1 Gebruik de Givt-app om de QR-code
te scal gewoon te blijven geven

P> Google Play
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OMZIEN NAAR ELKAAR

Pastoraal

Er zijn verschillende mensen in onze gemeente die in meer of mindere mate tobben met
hun gezondheid, mensen die zorgen hebben met betrekking tot hen zelf of voor mensen
die hen lief zijn.
Van enkele mensen weten we dat ze ‘liever niet’ genoemd willen worden in de
Nieuwsbrief. Ze houden er niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan.
MAAR: mocht u, mocht je, nou zelf iemand weten die wel een bemoediging in de vorm
van een kaart, een appje, telefoontje of bezoekje kan gebruiken: Doe dit dan AUB! Want
datis altijd van harte welkom.
En nog even een keer ter herinnering:
Geef alstublieft even aan ‘iemand’ van ‘de kerk’, wanneer er ‘iets’ aan de hand is of
wanneer u op een bezoekje hoopt. Niet alles dat rondgaat in de wandelgangen,
® Komt vanzelfsprekend uit bij ‘de kerk’. De gegevens vindt u achterin de nieuwsbrief.

Met hartelijke groet,
Yolanda van der Stelt, Pastor 80+ en ds. Hendrik Mosterd

Bloemengroet

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij:

- Mw. Fredy van der Weijden (11 januari)

- de Zorgcentra: Nieuw Vogelesang, Nieuw Boschzicht en Het Oude
Raadhuis (18 januari)

BERICHTEN

Boekenclub

Na een geslaagde bespreking van het eerste boek van 2026, gaan we
weer door met het volgende boek!

Maria Peters schreef én verfilmde het boek De dirigent. Het gaat
over het meeslepende levensverhaal van de Rotterdamse Antonia
Brico, die uitgroeide tot de eerste succesvolle vrouwelijke dirigent
ter wereld. In december was de verfilming van dit boek nog op TV.
Maar op 23 februari komen we weer samen om dit boek te
bespreken. Lees je mee?

Weg van de vrede

Op maandagavond 2 februari komen we om 20.00 uur opnieuw bijeen om met elkaar
een hoofdstuk te bespreken uit het boek van Stefan Paas. In hoofdstuk 4 staat opnieuw
Jezus centraal als Vorst van de vrede. Het is waardevol om samen zo intensief stil te
staan bij de kern van ons geloof. De gespreksvragen worden zo aangeboden dat
iedereen goed kan meedoen, ook als het lezen van het hoofdstuk (nog) niet is gelukt.
ledereen is van harte welkom. Ds. Hendrik Mosterd



Vitrinekast in het teken van VREDE

De vitrinekast is opnieuw ingericht en staat in deze periode in het
teken van vrede.

We leven in een wereld waarin die vrede ver te zoeken is, maar de
ark van Noach, een vredesduif en een regenboog herinneren ons

aan Gods belofte van vrede, hoop en nieuw leven.

Eris nogveel meer te zien: neemt u binnenkort een kijkje?

Ina Wolff

Veertigdagentijdkalender

Petrus

PRSI De veertigdagentijdkalender van Petrus biedt voor elke dag een
overdenking en staat vol inspirerende quotes, liederen en
gebeden.
il Kijk! Door Jezus’ ogen. Dat is het thema van deze
IJk| veertigdagentijdkalender. Dit thema sluit aan bij het jaarthema
Dooidezus’ ogen van de Protestantse Kerk: ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk
van Gods Geest’.

De kalender is zowel op papier als online te bestellen via:
https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/

De Michaélkerk in De Kaap

In de abonnementsversie van De Kaap verscheen afgelopen weken een artikel over De
Michaélkerk. Dit artikel ging met name over het gebouw door de eeuwen heen.
Binnenkort verschijnt er een vervolg, meer gericht op de gemeente van de Michaélkerk
en de plek van de kerk in ons dorp.

Het artikel is ook online te lezen via:
https://www.nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/religie/1240042/rondje-religies-op-de-
heuvelrugg-michaelkerk-in-leersum-1-

Weeksluitingen in de Schermerij

U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot

30 januari: Diaken Marcel Sarot

13 februari: Seniorenpastor Yolanda van der Stelt
27 februari: Pastor Wies Sarot

13 maart: Dhr. Adam Hoogendijk




JEUGD EN JONGEREN

Kindernevendienst

De volgende verhalen staan de komende weken centraal:
Zondag 25 januari — Mattelis 4:12-22- ‘Wie volg je?’

Jezus gaat wonen in Kafarnalim, aan het meer van Galilea. Hij
roept zijn eerste leerlingen met zich mee.

Zondag 1 februari- Lucas 13:22-30- ‘De wereld op zijn mooist’
IS ’3{;‘? Jezus gaat op een berg zitten met zijn leerlingen om zich heen.
> Hij vertelt over het ware geluk.

‘ VANUIT DE KERKENRAAD

Giften

De volgende giften werden ontvangen:

* € 20.00via mevr. C. Doornenbal

Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters.
Lia van de Lagemaat

LITURGIE
Orde van dienst - zondag 25 januari Zondag 25 januari
Aanvang: 10.00 uur
-Orgelmuziek Voorganger: ds. Hendrik Mosterd
-Afkondiging Ouderling: Teunis Reedijk
-We zingen: LB 286:1,2,3 Diaken: Gerriétte Jorritsma
. - Kerkrentmeester: Reinier Bijkerk
-Stil gebed . ;
. . Lector: Carine Roos
-Groet, bemoediging en toenadering Orgel: Frank Firet
-We zingen: Psalm 27:1,2 Collecte Diaconie: Mission Possible
-Gebed om ontferming Collecte Kerk: Beeld en Geluid

-We zingen: LB 158b
-Kindermoment

-We zingen: LB 284
-Zondagsgebed

-We lezen: Jesaja 49,1-7
-We zingen: Psalm 139:4,5,6
-We lezen: MatteuUs 4,12-22
-We zingen: LB 339a

-Preek

-We zingen: LB 139d (4x)



-Gebeden

-Orgelmuziek - inzameling van de gaven —terugkomst van de kinderen
-We zingen: LB 418:1,2,3

-Zegen met gezongen amen

-Orgelmuziek

Orde van dienst - zondag 1 februari Zondag 1 februari
Aanvang: 10.00 uur

De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend. Voorganger: ds. A. de Bruin,
Culemborg

Ouderling: Liesbeth van de Waerdt
Diaken: Jos Versluis

Kerkrentmeester: Lia van de Lagemaat
Lector: Liesbeth van de Waerdt

Orgel: Gerard Rosier

Online meekijken

De onlineviering is -live of later- te volgen via

Kerkomroep: Collecte Diaconie: Jaarproject KiA
www.kerkomroep.nl/kerken/10498. Soedan
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via Collecte Kerk: Bijstand Pastoraat

kabel en website: www.regio90.nl.

Kerkdiensten komende periode

8 februari: ds. Hendrik Mosterd - Viering Heilig Avondmaal
15 februari: ds. Aafke Rijken-Hoevens
22 februari: ds. S. Hofstee, Doorn — 1¢ zondag Veertigdagentijd

Activiteitenagenda

27 januari 14.00 uur Gebedskring Michaélhuis
2 februari 20.00 uur Kring: Weg van de vrede Michaélhuis
4 februari 14.00 uur Bijbelgesprekskring Michaélhuis
10 februari 14.00 uur Gebedskring Michaélhuis
23 februari 20.00 uur Boekenclub Michaélhuis

Open Ochtenden Michaélhuis

Het Michaélhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje...
- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.
- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.

Van harte uitgenodigd!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 februari 2026
Kopij aanleveren voor donderdag 5 februari, 18.00 uur bij Marian Clarijs



http://www.kerkomroep.nl/kerken/10498
http://www.regio90.nl/

